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Welkom 
 
 
Alles is energie. Door wetenschappelijk onderzoek is vastgesteld dat zelfs het allerkleinste 
deeltje alleen maar energie is. In de energie kun je afstemmen op iemand anders. Zo maak je 
contact en kun je vragen stellen en antwoorden doorkrijgen.  
 
De Luisterkindwerkers in dit eBook hebben contact gemaakt met de energie van de Aarde of, 
zoals zij het zeggen, met de ziel van de Aarde. De ziel heeft vele aspecten. Ook mensen 
hebben vele aspecten. Dus ook de Luisterkindwerkers. Als je dus met velen op eenzelfde 
onderwerp afstemt, kun je ook verschillende aspecten van dit onderwerp waarnemen. De 
ontvangen boodschap sluit altijd aan op de eigen ervaringen, levensvisies en 
gewaarwordingen van de ontvanger. Maar de essentie van iedere afstemming is toch steeds 
dezelfde. Zo ook met de Aarde. De essentie is hetzelfde; Er moet iets veranderen.  

Wij, samenstellers van het boek, zijn blij te kunnen vermelden dat wij je dit eBook gratis 
kunnen aanbieden. Dit doen we zodat we zoveel mogelijk mensen kunnen bereiken. Dat is in 
het belang van ons allen. 

Wij hebben onze uiterste best gedaan om de afstemmingen van de verschillende 
Luisterkindwerkers zo authentiek mogelijk over te brengen. Ook hun verzoeken over hoe zij 
vermeld wilden worden en andere wensen hebben wij in het geheel verwerkt. Zou dit toch 
niet geheel volgens wens zijn gebeurd, dan hoop ik dat ons dat vergeven kan worden. De 
afstemmingen zijn in het boek toegevoegd in volgorde van binnenkomst. 
  
Denk aan de Aarde, voordat je dit document zou willen afdrukken. Zo zou ik gewoon 
instinctief in de inhoudsopgave klikken, waarna je gekatapulteerd wordt en je kunt gaan 
lezen. De afstemming die je dan leest, spreekt je dan waarschijnlijk het meest aan.  
En misschien spreekt een andere dag een andere afstemming je aan.   
 
 
 
Wij wensen je in ieder geval veel leesplezier.  
 
Carrie 
Ook namens Ank, Anita,  
 
N.B. Wij adviseren je om dit eBook in een echt PDF-leesprogramma te lezen (bijv. Adobe 
reader, Boeken, of iBooks. Dan kun je ook m.b.v. dit programma in het eBook zoeken op 
ƴŀŀƳΣ ƻƴŘŜǊǿŜǊǇ ƻŦ ǿŀǘ ƧŜ ƳŀŀǊ ǿƛƭǘΦ Lƴ ŘŜȊŜ ǇǊƻƎǊŀƳƳŀΩǎ Ȋƛǘ ƴŀƳŜƭƛƧƪ ŜŜƴ ƎŜƳŀƪƪŜƭƛƧƪŜ 
zoekfunctie. 
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Over de kaft 
 
Het schilderij op de kaft is van Monique Bakker-de Schipper. In de realiteit is het 50x65 cm. Zij 
was geïnspireerd door de aarde ς vanuit de ruimte; de blauwe planeet. Hier is haar verhaal, 
hoe zij tot dit prachtig schilderij is gekomen. 
 
άLƪ Ǝŀ ŀƭǘƛƧŘ ƛƴ ǎǘƛƭǘŜ ȊƛǘǘŜƴ ǾƻƻǊ ŜŜƴ ƭŜŜƎ ǎŎƘƛƭŘŜǊǎǇŀǇƛŜǊΦ 
Ik zak in meditatie en vraag om een contact met iemand die mij een beeld en boodschap wil 
geven. 
 
Op dat moment voelde ik verbinding met moeder aarde, haar boodschap was dat er eenheid 
moet komen. 
Voor haar zijn er geen grenzen, er is geen onderscheid. 
 
Zolang wij in dualiteit blijven zal er onderscheid zijn in alles. 
 
Zij liet toen haar aarde zien in eenheid, geen kleurverschil, geen grenzen, geen onderscheid. 
 
9ƴ ȊŜ ƎŀŦ ŘƻƻǊ Řŀǘ ǾŜǊōƛƴŘŜƴ ŘŜ ƎǊƻǘŜ ŦŀŎǘƻǊ ƛǎ ƻƳ Řƛǘ ǘŜ ǊŜŀƭƛǎŜǊŜƴΣ ŘŀŀǊƻƳ ǎǘŀŀǘ ΨǾŜǊōƛƴŘŜƴΩ 
in verschillende talen op het schilderij, want het woord verbinden draagt dezelfde liefdevolle 
energie. 
 
Dit is waar ikzelf ook workshops in geef. 
Vanuit meditatie krijg je de mooiste boodschappen door in beelden. Wij zijn een replica van 
moeder aarde in ons fysieke lichaam. Onze energetische lichamen zijn een replica van het 
universum. 
 
[ƛŜǾŜ ƎǊƻŜǘ aƻƴƛǉǳŜέ 
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Voorwoord door Diana 
 

Over de Luisterkind methode - door Diana  

 

Als grondlegger van de Luisterkind methode voel ik me vervuld van blijheid. Wie had 

gedacht, toen ik in 2012 met de opleiding tot Luisterkindwerker begon, dat anno 2019 

zoveel Luisterkindwerkers iedere keer weer de handen in elkaar zouden slaan voor een goed 

doel of een goede actie.   

Ik had er geen weet van, maar door de jaren heen heb ik keer op keer mogen ervaren hoe 

Luisterkindwerkers samenwerken; op beurzen, tijdens acties of op ons besloten platform.  

[ǳƛǎǘŜǊƪƛƴŘǿŜǊƪŜǊǎ ȊƛƧƴ ƎŜŜƴ ŎƻƴŎǳǊǊŜƴǘŜƴΣ ƴŜŜ ƘŜǘ ȊƛƧƴ ŎƻƭƭŜƎŀΩǎΣ ŘƛŜ ŜƭƪŀŀǊ ƘŜƭǇŜƴ Ŝƴ ŜǊ 

voor elkaar zijn. Ze hebben met elkaar één gezamenlijk doel; de wereld mooier maken met 

gebruik van de Luisterkind Methode.  

 

Deze Moeder Aarde actie is zelfstandig opgezet door een aantal Luisterkindwerkers. En ook 

ƴǳ ǿŜŜǊ ǿŜǊŘ ŜǊ ƎŜƘƻƻǊ ŀŀƴ ƎŜƎŜǾŜƴ ŘƻƻǊ ƳŀŀǊ ƭƛŜŦǎǘ ƳŜŜǊ Řŀƴ тл ŎƻƭƭŜƎŀΩǎΦ aƛƧƴ ƛƴōǊŜƴƎ ƛǎ 

dit voorwoord en mijn bijdrage in de vorm van een Luisterkind-afstemming - en verder 

mogen alle credits naar de makers van dit mooie boekje gaan!  Een diepe buiging van 

dankbaarheid is hierbij absoluut op zijn plaats. 

 

 

Diana Hendriks ς van Beaumont 

Grondlegger van de Luisterkind Methode 
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Rianne Leijten over de aanleiding, de afstemmingsactie en dit boek 
 
Tijdens de opleidingsdagen die ik als Moduletrainer verzorg, komt er altijd een opdracht 
waarin ik de Luisterkindwerkers uitnodig om af te stemmen op een ziel die gehoord wil 
worden. 
Normaal maken wij Luisterkindafstemmingen als mensen een aanvraag indienen - en dus 
een Luisterkindafstemming aanvragen voor zichzelf, hun kind of voor een speciaal thema dat 
speelt. 
 
²ƛƧ ƪǳƴƴŜƴ ŜŎƘǘŜǊ ƻƻƪ ƭǳƛǎǘŜǊŜƴ ȊƻƴŘŜǊ άƻǇŘǊŀŎƘǘέΣ ƳŀŀǊ ƎŜǿƻƻƴ ƻƳŘŀǘ ǿƛƧ ǾƻŜƭŜƴ Řŀǘ ƛŜǘǎ 
of iemand gehoord wil worden. Zo ook op 1 december 2018, toen ik een aantal 
Luisterkindwerkers aan het bijscƘƻƭŜƴ ǿŀǎ ƻǾŜǊ ƘŜǘ ƻƴŘŜǊǿŜǊǇ άƎŜōƻƻǊǘŜǾŜǊǿŜǊƪƛƴƎέΦ 
De boodschappen die dan doorkomen zijn zo mooi en boeiend. Ik ben er iedere keer weer 
door geraakt. Deze keer kreeg collega Ank een mooie boodschap door van kleine Carlos (een 
sjamaan) waarin hij eigenlijk de dringende boodschap doorgaf om ons als Luisterkindwerkers 
eens te verbinden met de aarde. 
Tijdens het deelrondje vertelde Ank hierover en wij waren direct allemaal heel enthousiast. 
Al pratende kwamen we tot de conclusie dat we deze boodschap in ieder geval wilden 
verspreiden. Daarop heeft Ank deze Luisterkindafstemming gedeeld met andere 
Luisterkindwerkers. 
Daarop ging de bal aan het rollen en werd er een datum geprikt waarop de 
Luisterkindwerkers zich af zouden stemmen op de aarde. 
Wat heeft Moeder Aarde van ons nodig? Misschien gaat ze vertellen wat er nodig is om de 
aarde te laten overleven, maar voor hetzelfde geld gaat ze terug naar het ontstaan van de 
ŀŀǊŘŜ Ŝƴ ǿƻǊŘǘ ƘŜǘ Řǳǎ ŜŜƴ ά[ǳƛǎǘŜǊƪƛƴŘŀŦǎǘŜƳƳƛƴƎ-ƎŜōƻƻǊǘŜǾŜǊǿŜǊƪƛƴƎέΦ  
Wij maakten verbinding met de aarde en lieten ons verrassen door gewoon maar te 
ǳƛǎǘŜǊŜƴΧΧΧΦΦŜƴ ƘƛŜǊ ƛǎ ƘŜǘ ǊŜǎǳƭǘŀŀǘΦ 
 
Ik ben dankbaar  
Rianne 
Luisterkind Trainer 
 
 
Terug naar de Inhoudsopgave 
  



Afstemming op de Aarde ς of hoe deze actie ontstond 
 

Het is 1 december 2018 en ik ben in Leusden aangeschoven voor de module 

Geboorteverwerking, als vervolg van mijn basisopleiding in de Luisterkind-methode.  

Trainster Rianne geeft ons de opdracht om contact te maken met een van de zieltjes die ze ς 

in de energie ς heeft uitgenodigd voor een geboorteverwerkings afstemming. Ik ga zitten en 

voel na een poosje contact met een klein jongetje, dat nog in de buik van zijn moeder zit. Hij 

noemt zichzelf Carlos. Hier onder volgt het gesprek dat ik had met hem.  

ΨIŜǘ ƛǎ Ȋƻ ŦƛƧƴ ōƛƧ ƳŀƳŀΣ ƛƪ ǾƻŜƭ ƘŜŜƭ ǾŜŜƭ ƭƛŜŦŘŜΦ 9Ǌ ƛǎ ǿŀǊƳǘŜΣ ǊǳƛƳǘŜ Ŝƴ ȊŀŎƘǘƘŜƛŘΦ !Ŧ Ŝƴ ǘƻŜ 

praat ik met mijn opa. Die leeft al niet meer, daarom kan ik met hem praten. Ik heb al een 

zusje, ze is 3 jaar. We wonen in Lima. We hebben niet veel, maar zijn wel gelukkig. 

Ik ben sjamaan geweest en heb heel veel mensen kunnen helen. Dat was heel mooi. Mijn 

moeder van toen is ook mijn moeder van nu. Daarom weet ze zo goed wat ik nodig heb.  

Je vraagt naar mijn geboorte? Ik weet nu al dat ik het niet ga redden.  En dan ga ik weer 

terug naar mijn opa. Daarom is hij nu ook bij me, om me straks terug te kunnen helpen. Mijn 

moeder zal het moeilijk vinden, maar weet ook nu al dat ze me in dit leven snel zal moeten 

laten gaan.  Ik ben een sjamaan en zonder lichaam kan ik mensen op dit moment beter 

helpen.  Ik ben nu bij papa en mama omdat ik nog zo graag even bij ze wilde zijn; om ze te 

laten weten dat ik van ze hou. Ik zal na mijn geboorte heel even blijven leven, ze aankijken, 

en dan kennen we elkaar weer. Daarna zal ik bij ze blijven, maar dan als de adelaar-spirit die 

ik ben. Er komen nog meerdere kindjes bij papa en mama en ik zal ook bij hen zijn. Ik zal 

altijd bij ze zijn en ze helpen onthouden hoe belangrijk liefde is. Want dát is wat overblijft na 

alle verdriet.  

Ik heb ook een boodschap, schrijf die maar op. 

Iedereen heeft een zielsbestemming, die kun je niet ontlopen. De zielen die nu naar de aarde 

komen zijn van een heel oud, aarde-gebonden volk. Zij weten nog hoe het evenwicht was in 

het begin ς toen mens, aarde, plant en dier nog in harmonie met elkaar waren. Die kinderen 

van nu moeten de ruimte krijgen om de plekken die ze van vroeger kennen, weer op te 

zoeken. Door op die plekken te zijn, helpen ze de aarde om weer terug te gaan naar 

evenwicht. De aarde snakt naar balans maar er zijn nu te veel mensen en hun machines, om 

dat evenwicht weer te kunnen voelen. Er is te veel ruis, zouden jullie zeggen. Te veel 

verstoring. 

Jullie zijn nu toch bezig met geboorte-afstemmingen? Doe dan maar een geboorte-

afstemming op de aarde. Wat is er fout gegaan, dat het evenwicht er nu niet meer is? De 

liefde moet weer groot worden, zoals hij was in het begin. De liefde van de Grote Moeder 

mag er weer zijn voor Moeder Aarde. Moeder Aarde heeft haar reis gemaakt en mag nu 

ǿŜŜǊ ǘŜǊǳƎ ƴŀŀǊ ƘŀŀǊ ƎŜōƻƻǊǘŜΦέ 



 

In de nabespreking vertel ik over de boodschap van deze kleine wijze Carlos. Op verzoek van 

een mede-cursiste plaats ik hem op de Facebook pagina van Luisterkindwerkers.  Carrie 

Tresoor doet het voorstel om gezamenlijk af te stemmen op de Aarde, en Anita Brouwer 

krijgt het idee om de afstemmingen te bundelen in een boek. Op 6 januari 2019 stemmen 

vele Luisterkindwerkers af op Moeder Aarde. Een kleine 70 van hen stuurt de afstemming 

ƻǇΣ ƻƳ ƻǇ ǘŜ ƴŜƳŜƴ ƛƴ ƘŜǘ Ŝ.ƻƻƪΦ 9ƴ Ȋƻ ƻƴǘǎǘƻƴŘ ƘŜǘ ōƻŜƪ Ψ[ǳƛǎǘŜǊŜƴ ƴŀŀǊ DŀƛŀΩΣ  ŘŜ 

gevarieerde verzameling geboorte- Ŝƴ  ΨƎŜǿƻƴŜΩ ŀŦǎǘŜƳƳƛƴƎŜƴ ŘƛŜ ƴǳ ǾƻƻǊ ƧŜ ƭƛƎǘΦ  

En ik? Ik zou wensen dat de moeder van deze kleine sjamaan, die inmiddels haar zoontje 

heeft verloren, weet zou hebben van dit verhaal. Hoe haar zoontje, in de 9 maanden dat hij 

hier op aarde leefde, toch zo veel mensen heeft weten te inspireren om een helend gebaar 

te maken naar Moeder Aarde. 

 

Geschreven door Ank 
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1. Monique Bakker 
 

 
 
Natuurgeneeskundige praktijk de Leylijn  
Monique Bakker  
IJsselmeerstraat 13  
1779XC Den Oever  
www.deleylijn.nl   
 

 
Afstemming op moeder aarde 6 -1-2019  
 
Als ik mij heb verbonden met de aarde dan beginnen er allerlei emoties door 
mijn lichaam te stromen.  
Liefdevol, moe, angst, verdriet maar vooral verbonden zijn met haar.  
De kernwoorden die zij met ons allemaal wil delen zijn: bewustz ijn, 

onvoorwaardelijke liefde, samen zijn, verbinden, respect, rituelen, voor elkaar 
zorgen en samen de transitie doorlopen.  
 
Monique  
 
Moeder aarde.  
 

Ze geeft aan dat ze het heel fijn vindt dat we met zovelen op deze dag in 
verbinding staan.  
Dat verbinden  wordt al wel steeds vaker gedaan door individuele mensen, en er 
komen steeds meer groepen mensen die samen afstemmen, dit verhoogt haar 
frequentie heel sterk.  
 
Ze voelt ook dat de frequentie bij de mensheid aan het stijgen is, ze wil aan 
iedereen laten we ten dat wij allemaal met haar verbonden zijn via een netwerk 

net onder het aarde oppervlakte, de leylijnen en platonische lijnen, wij mensen 
zijn een replica van de aarde. Ons eigen netwerk -  de meridianen in ons fysieke 
lichaam -  is met haar verbonden. Wi j zijn allen één.  
 
Ze geeft aan dat ze het heel zwaar heeft gehad, er was alleen maar roofbouw 
door alle grondstoffen die werden weggenomen, dit gaf haar uitputting. Maar dat 
hoeft helemaal niet, ze hoeven het alleen maar aan haar te vragen en dan zorgt 

ze dat er voldoende is. Ze is geen object voor gebruik, ze is bewustzijn.  
Er werd alleen maar genomen, ze kreeg niets terug, ja rotzooi waar ze van 
vervuilde, het afval van de mens, daar kan ze niets mee.  
Dat maakt haar dan boos, en dat laat ze dan weer even  weten. 
Vulkaanuitbarstingen, aardverschuivingen, overstromingen, ze moet de balans 
herstellen.  
 
Ze  vindt het heel erg dat er dan mensen, dieren en planten doodgaan als ze 

voor balans moet zorgen in haar systemen.  

http://www.deleylijn.nl/


Ze doet haar best om een zo goed mogelijk  ecologisch systeem voor al het leven 
neer te zetten.  
Ze vraagt de mensheid: kijk naar de planten en dieren, zij weten precies wat 
goed is, en nemen niets tot zich wat ze niet nodig hebben.  
 

Er zijn nog maar enkele stammen die goed met haar bewustzijn zijn  verbonden, 
zij nemen wat nodig is, maar geven ook weer aan haar terug. Deze mensen zien 
haar als gelijke en gaan met respect met haar om.  
De meeste mensen zijn de verbondenheid met haar kwijtgeraakt.  
Dat vindt ze heel jammer, ñwe moeten het echt samen doenò laat ze me weten. 
 
De tijd van transformatie is al vele jaren aan de gang, ze geeft aan dat er vanuit 

de schepping is afgesproken dat de mensheid samen met haar zal ascenderen.  
Vele mensen ontwaken nu, zij voelen dat er iets aan de gang is.  
Ze merkt dit  aan de opstand die bij de mensen komt, de ontbossing stop zetten, 
schone oceanen, de mensheid moet weten dat een oceaan geen grote plas met 
water is. Nee zij is een organisme met een eigen bewustzijn.  
 
Maar deze groep mensen die nu ontwaakt en ingrijpt is  nog te klein.  

Hoe meer mensen ontwaken, hoe meer we ons licht kunnen laten schijnen.  
Ons licht komt vanuit ons hart, en dit heeft de hoogste frequentie die er is. Dus 
als wij ons licht laten schijnen op de ander, schijnt het ook op haar. Ze heeft 
onze hog e hartfrequentie hard nodig.  
 
Ze begrijpt dat dit voor de mensheid moeilijk is, we hebben lang in 
afgescheidenheid geleefd, maar nu is het tijd voor éénheidsbewustzijn, 
samenwerken, samen voor elkaar zorgen. Ze benadrukt nogmaals ñwe zijn 

allemaal ®®nò. Ze vraagt ons dan ook om haar te zien als een gelijke. Ze geeft 
met liefde, en ontvangt ook met liefde.  
 
Ze is geen op zichzelf staande planeet. Ze is onderdeel van het grote geheel. Ze 
heeft een taak in het Universum, met ons samen. Ze geeft aan dat zij er  klaar 
voor is om de volgende stap in groei te nemen -  nu wij nog.  
 

Ze heeft een aantal vragen aan ons:  
Dat wij als mensheid weer vanuit gelijkwaardigheid, weer onvoorwaardelijk van 
de ander gaan houden. We zijn één dus dan nemen wij haar hierin mee. Zorg 
goed voor elkaar want dan zorg je ook goed voor haar.  
 
Of wij ons weer willen verdiepen in oude rituelen waarin er respect is voor elkaar 
en onze leefomgeving - als je neemt, geef dan ook weer terug.  
 

Dat we bewuster gaan leven, goed nadenken of we iets we l echt nodig hebben. 
Als we een dier doden om als voeding te dienen, dat we het dier bedanken voor 
zijn leven, dat het aan ons schenkt.  
Dat wij ons bewust moeten worden dat de angst die dieren hebben voor zij het 
slachthuis ingaan, van een hele lage freque ntie is, en dat dit de frequentie van 
moeder aarde weer naar beneden haalt.  
 

Ze bedankt vele van ons die de verbinding met haar hebben hersteld. Ze geeft 
aan dat wij dit in ons fysieke lichaam kunnen voelen als een onrust -  dan is ze 
ergens op aarde een on balans aan het herstellen en voelen we haar frequentie.  



 
Ze vraagt ons vaker een wandeling in de natuur te maken, voel de 
verbondenheid, als we wat zware energieën bij ons houden dan hoeven we alleen 
maar liefdevol onze handen op een boomstam te leggen en vragen aan de boom 
of deze die energie wil omzetten. We zijn allen één en zorgen voor elkaar.  

 
Als jij je ineens heel gelukkig voelt, dan voel je haar energie, de hoge trilling van 
liefde.  
Ze vraagt of wij zoveel mogelijk met haar in verbinding willen gaan . Ze heeft 
onze verbinding hard nodig.  
 
Ze geeft aan dat samenwerken vanuit eenheid alles is wat zij en dus ook wij 

nodig hebben.  
 
Ze bedankt nogmaals dat ze haar verhaal met ons mag delen.  
 
 
 
Terug naar de Inhoudsopgave 
  



2. Miriam Herweyer 
 
Luisterkind afstemming op de Aarde. 
6/1/2019 
 
 
Ik voel de Aarde een diepe zucht slaken. Een 
diepe, kreunende zucht die haar landplaten 
en de bomen, planten, huizen en zeeën erop 
doet golven.  
Alles is goed zoals het is. Zegt ze. Ze voelt als 
een rijpe, oudere dame die tevreden, doch 
wat krakkemikkig overeind komt. 
Krakkemikkig, omdat haar fysieke glorietijd wel een beetje voorbij is. Maar 
tevreden omdat elke stap die ze gezet heeft, elk proces dat ze doorlopen heeft, 
elke val, elke opstand, elke ademhaling, elke hartslag ς alles - de moeite waard 
was. Alles ís de moeite waard, want ze mag dan aanvoelen als een oudere, wijze 
dame, maar er zit nog genoeg pit in!  
Dan zucht ik zelf ook. Want een grote golf van warme liefde stroomt door mijn 
lichaam. Ik voel vergeving en acceptatie bij haar. Wat is ze toch groots. 
We zwijgen. Ik weet zelf ook niet goed wat ik moet zeggen. We zitten op de 
veranda van een houten huisje, midden op een groot veld vol met bloemen en 
leven. Zij kijkt wijselijk in de verte, schommelend in een schommelstoel, rimpelige 
handen samengevouwen. Totdat ze na een tijdje zegt: Er is niks mis met mij. Ik 
ben Perfect. 
Je bent perfect... herhaal ik bedenkelijk. Voel je je ook goed? Niet ziek? Of 
mishandeld? Of vernederd, ondergewaardeerd? Ik ben maar gewoon straight-
forward.  
Langzaam draait ze haar hoofd om mij direct aan te kijken.  
Lieverd. Zegt ze. Ziekte bestaat niet. Disbalans ook niet. Ik vind het heel lief van 
jullie, maar het idee dat verwoesting iets negatiefs is dat voorkomen moet 
worden, is een heel menselijke manier van denken. Ik ervaar dingen anders. Alles 
is goed zoals het is. Alles is zoals het zijn moet. Ook jullie mensen. Jullie zijn niet 
ziek, jullie zitten gewoon in een donkere fase van jullie bewustzijn. Ook donker is 
niet erg of negatief, gewoon donker, net zoals de nacht niet negatief is. Ja, laten 
we zeggen dat jullie in de nacht zitten van jullie bewustzijn, en dat stralen jullie uit 
naar alles waarmee jullie in aanraking komen. Deze nacht is nodig om later de dag 
te kunnen ervaren. Zo simpel is het. Het is fijn dat er mensen zijn zoals jullie, die 
bezig zijn met bewustzijn. Want hoe dan ook, wanneer het tijd is voor dageraad, 
dan mogen er personen zijn die de richting wijzen naar het Licht. Het is zo fijn dat 
jullie je best doen, maar focus je vooral op jezelf en op de mensen die je om je 
heen hebt. We zijn allemaal één, omdat de hele Creatie één geheel vormt, maar ik 



heb een heel ander soort van bewustzijn dan jullie, mensen. Focus je maar op je 
Menszijn. Wees zo Menselijk mogelijk, naar jezelf toe, naar anderen toe, naar de 
dieren, de planten, de bomen, de zee... naar mij toe. Maar blijf bij je Menszijn, 
want daar is waar uiteindelijk de verschuiving plaats mag vinden, en dat is 
uiteindelijk het enige waar je  invloed op kunt uitoefenen en hoe je de Schepping 
écht van dienst kunt zijn. 
En jij dan? Vraag ik haar. 
Ze glimlacht. Ik blijf bij mijn Planeetzijn. Als iemand authentiek is, helemaal 
zichzelf en helemaal doet waarvoor hij of zij bestaat, dan bestaat er geen lijden. 
Dan weet je gewoon dat alles goed is. Ik ben en doe helemaal honderd procent 
datgene waarvoor ik besta en dat maakt dat ik me vervuld voel. Daar kan niks 
tegenop. 
Dus we kunnen niks voor je doen? Vraag ik vertwijfeld. 
Het beste en mooiste dat jullie kunnen doen is jezelf zijn. Je hart voelen, voelen 
wat je behoeftes zijn, als Mens, als Individu. En dat gevoel mogen jullie volgen. Dat 
is jullie innerlijk kompas, dat jullie naar het daglicht zal leiden. En omdat wij 
onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, zal jullie evolutie ook mijn evolutie zijn 
en vice versa. Wees jezelf en volg je hart, dat is het enige dat ik van jullie zou 
vragen. Maar niet voor mij, maar voor julliezelf. Alles mag simpeler, alles mag 
worden opgeruimd. De dingen die jou bij je hart en je bestaansdoel vandaan 
houden, mogen gewoon opzij gelegd worden, net als oude kleren die je niet meer 
gebruikt of een kapotte machine die geen dienst niet meer kan doen. Opruimen 
en lasten van je afleggen zorgt er altijd voor dat je pas lichter zal zijn, en je reis 
draaglijker. Zie je hoe zinvol destructie eigenlijk is? Wat er nu nog voor zorgt dat 
veel mensen dit nog niet doen, is angst. Omdat jullie nog in het duister van jullie 
bewustzijn zitten, zijn er nog veel angsten en spoken die jullie achtervolgen. Zodra 
jullie je er echt van bewust zijn, dat jullie angst door jullie zelf gecreëerd is, en dat 
iemand die volledig verbonden is met de authenticiteit van zijn of haar Zijn niks 
heeft om bang voor te zijn, dan zullen jullie sprongen maken en geen angst en 
geen lijden meer kennen. Die sociale angsten vallen weg wanneer je je realiseert, 
dat de mensen die er in jouw leven echt toe doen, die mensen die echt van jou 
houden, alleen maar zouden willen dat jij je hart volgt en je niet door hen of door 
jouw eigen verwachtingen van hen zult laten tegenhouden.  
Onszelf zijn, dus? Vat ik samen. 
Ja. Zegt ze tevreden en glimlacht totdat haar ogen spleetjes zijn. Maak je geen 
zorgen om deze oude dame. Om iemand die Zichzelf kent, hoef je je nooit zorgen 
te maken. Ik weet dat alles Goed is, en ik weet ook dat jullie Goed zijn. Maar dat 
neemt niet weg dat ik het bezoek van vandaag wel fijn vind en ik vind het mooi 
dat er naar mij geluisterd wordt - want we hebben zo veel van elkaar te leren. En 
ik luister naar jullie. Elke dag. En ik draag jullie. En ik heb jullie in mijn schoot en 
voed jullie. Jullie zijn welkom op mijn oppervlakte omdat wij één zijn. Dan 
glimlacht ze, met glinsterende oogjes. Kom je ouwe oma nog eens opzoeken, m´n 



kind! Zegt ze. En ze opent haar mond, en gooit haar hoofd in haar nek om de stilte 
van de natuur om ons heen op te schudden met een krakende, luide lach.  
 
 
Miriam Herweyer, 
www.dedieptein.com  
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3. Carla Goes 

 

 

Met dat ik op de aarde afstem, voel ik een stroom mij tegemoet komen en door mij heen gaan - een 
witte stroom, alsof ik word schoongewassen van binnen. Maak je geen zorgen, maak je geen zorgen. 
Ik heb zo veel kracht. 

Jullie mensen zijn een deel van mij, zonder mij kunnen jullie niet bestaan, alles waaruit je bestaat is uit 
mij ontstaan. Je ogen, je oren en ga zo maar door. Alles wat tastbaar is, is van de aarde afkomstig. 
Ik ben moeder aarde, en heb zoveel kracht.  
Ik ben constant in ontwikkeling, al vanaf mijn geboorte. Ik verander constant, evolutie, dat is wat 
plaatsvindt. 
Maar hoe goed was u in balans bij uw geboorte? vraag ik. 
Met dat ik dit vraag, word ik weer verder schoongewassen in mijn systeem, ik voel de aarde en de 
kracht en de witte stroom door mij heen gaan. 
Ik ben constant balans aan het zoeken, vanaf dat ik werd geboren. Zo gaat dat ook met een 
mensenlichaam en een mens. Je bezit een weten in je systeem, een geweten. 
Er gaat nu een constante stroom vanuit de aarde via mijn voeten in mijn lichaam omhoog en weer 
naar beneden, via mijn voeten weer naar buiten. De stroom wordt langzaamaan groener en 
vervolgens blauwer, daarna blauw met groen. Het heeft even tijd nodig, ik blijf rustig ervaren. Het gaat 
nog even door. 
Ik zeg ik voel mij bezwaard dat mijn zwaardere energieën terugvloeien naar de aarde. 
De moeder zegt, maak je daar maar niet druk om, laat het proces maar gebeuren. Ik kan dat wel aan. 
Maar ik wil graag juist hulp bieden, zeg ik. 
Je biedt hulp door het los te laten, zodat je voor mij van betekenis kan zijn. Het is de bedoeling dat 
iedereen dit gaat doen, laat gebeuren. Drink hierna maar veel water, er komt heel wat los. Laat alle 
oude stukken maar los, ik kan het hebben. Ja, ook daar bij je stembanden. 
Ik laat het allemaal toe. 
Ja toe maar, laat maar los, dan kan er iets nieuws ontstaan. Knip het zelf maar door, zegt moeder. 
Ik knip het los en het glijdt door de stroom die door mij heen gaat steeds verder naar beneden in mijn 
buik, naar mijn heupen en vervolgens spitst het zich in twee delen in beide benen naar mijn knieën en 
mijn enkels. 
Ja,  laat maar los. 
Het lijkt wel een bevalling, zeg ik. 
Ja, dat is het ook, bevalling van een nieuw leven, zegt moeder. 
Het stuk gaat uit mijn tenen, voorzichtig, het raakt moeder aarde aan en floep, verdwijnt het ineens 
helemaal in moeder aarde. 
Dat stuk dat is verdwenen kun je nu gebruiken voor mij, zegt moeder aarde. 
Ik vind het moeilijk, zeg ik. Blijf ik dan wel mezelf? 
Ik geef je iets dat je altijd al hebt gehad, zegt moeder. 
Het wordt helderder, krachtiger, het past helemaal bij jou. Ik heb het voor jou in bewaring 
genomen/gehad, nu mag je het weer gebruiken. 
Het voelt in mij heel krachtig, heel eigen en ergens ook onwennig. Ik moet er bijna van huilen, 
geeuwen, krijg een brok in mijn keel. Maar moeder, dank u wel dat u dit heeft bewaard voor mij. Hoe 
kan ik er het beste mee omgaan zodat ik het op de beste manier gebruik, zoals het bedoeld is? 
Neem eerst even rust, het was wel een hele operatie, zegt moeder, ik zie je geeuwen en zuchten, het 
heeft even tijd nodig om te settelen. 
Maar ik ben eigenlijk een afstemming op u aan het maken moeder aarde, voor de balans van de 
aarde. 
Maar dit proces hoort hier ook bij, dit geeft mij meer balans. Ik ben je dankbaar, het is wederzijds. 
Ik knuffel ineens moeder aarde, mijn armen passen eromheen. Hoe is het mogelijk. Moeder aarde zit 
ineens bij mij op schoot. 
Alles is relatief Carla. 
Kijk, en ineens is de aarde moeder weer zo groot als bekend is. 
Wat wilt u daar mee zeggen, of kwijt? vraag ik. 
Het is maar hoe je er naar kijkt. 
Maar hoe is het nu met u? vraag ik. 



Ja, wat zal ik ervan zeggen. 
Het gaat op het moment niet al te best. Ik krijg geen rust om te herstellen. 
Hoe kunt u weer in balans komen, of bent u in balans? 
Ik ben momenteel wel uit balans. 
Hoe is dat ontstaan en kan de mensheid helpen om de balans te hervinden? 
Ik heb kracht genoeg om de hele mensheid uit te roeien, maar dat is niet mijn doel. 
Moet ik mij zorgen maken om de aarde of ...wat kan ik doen? 
Ook nu ben ik in proces, jullie mensheid hoort bij mij. Ik kan zelf bepalen wat voor mij het beste is en 
er ook aan werken om dat te veranderen. Ik ben daar op het moment heel druk mee bezig. Er zijn 
zoveel zielen op de wereld die mogen leren en ontwikkelen, dit is de drukste periode ooit. Ik doe mijn 
best om hen allemaal van dienst te zijn. 
Ja, dat zie ik lieve aarde moeder. Lieve aarde moeder, wat wilt u vertellen, wat is van belang om te 
weten als mensheid? Voor de mensheid is het van belang om meer bewust te worden van zichzelf, 
daarom ben je op deze aarde, hier kun je het leren. Heel veel stappen kun je maken om te kunnen 
evolueren. Jullie worden ook enorm geholpen. De blokkades van angst en verdriet aankijken, je vrijer 
voelen. Je niet laten leiden door iets van buiten jezelf, ontstaan door angst - daardoor ontstaat 
afscheiding. Terwijl je met alles één bent; als je dat hebt ervaren, maak je je ook nergens meer druk 
om, niet om tijd, geld of wat dan ook. Dan leef je in verbinding met alles, in vertrouwen met alles, er is 
genoeg voor iedereen. Er is genoeg voor iedereen. Als iedereen dat kan ervaren, dát zou mooi zijn. 
Dat kun je alleen ervaren als je vertrouwen hebt in jezelf, volledig - dan vind je vertrouwen in de 
buitenwereld. Het komt dan naar je toe, beter nog: het is al bij je. 
Hoe kunnen mensen daar aan werken, aan vertrouwen en bewustzijn? 
Dat is al bezig, er is heel veel bezig, steeds meer en versneld bewust worden, het gaat als een 
olievlek. Zo ontstaat er ook meer ruimte. Voor de mensheid. Wat de ene mens ontdekt, en steeds 
meer mensen ontdekken, is hun eigen kracht, net als jij laatst hebt ervaren. Dat is een heel mooi 
proces. Het geloof in zichzelf, met daarbij natuurlijk het geweten. 

 
Na een nacht rust maak ik opnieuw contact met moeder aarde. 
Gelijk ontstaat er weer een stroom energie vanuit de aarde via mijn voeten door mij heen omhoog, via 
mijn hoofd en weer terug  naar beneden via mijn voeten naar buiten. Alsof alles wat niet bij mij hoort 
vannacht is losgeweekt en nu via de stroom naar buiten stroomt. Ik word helemaal doorgespoeld, alle 
overbodige resten vloeien mee met de stroom. 
Laat maar gaan, laat gaan, zegt aarde moeder. Ja toe maar, ook uit je tenen, laat het er maar uit 
stromen. 
Er gaat nu een stroom door mij heen waar zelfs de kleinste overbodige deeltjes in mee gaan en niet 
achter kunnen blijven. Het is een dikke stroperige stroom die wel vloeit. Ik zie en voel het gebeuren. 
Alsof er nog lood/verzwaring onderaan de stroom bij de uitgang wordt gehangen, om alles eruit te 
krijgen. 
Je raakt jezelf niet kwijt, je wordt meer een met jezelf, zegt aarde moeder wanneer ik die laatste 
stukjes moeilijk los kan laten. 
Het laatste stuk verdwijnt uit mijn lichaam en verdwijnt in de aarde. Daarna vindt een afsluiting plaats, 
in die zin dat deze stukken niet meer terug in mijn lichaam kunnen en alleen maar kunnen verdwijnen 
in de aarde. 
Zo, hoe voelt dat nu? vraagt aarde moeder. 
Ik voel in mijzelf - het is heel schoon, voelt heel schoon, zeg ik. Het voelt heel puur, ik wil u hiervoor 
heeeel erg danken. 
Dit is een onomkeerbaar proces, zegt aarde moeder, ga je weg zo verder. 
Zo werkt het ook bij mij. In die zin dat ik mijzelf kan reinigen. Alles wat binnenkomt bij mij, zoals ook de 
oude stukken van jou, het klinkt gek maar dat voedt mij, als een soort compost. Hier heb ik wat aan, 
hiermee kan ik verder werken en mijzelf verder evolueren. Er zit namelijk informatie in waar ik iets 
mee kan, waarmee ik weer iets kan leren, dat was eerst voor mij afgesloten. Het klinkt gek maar ik 
ben er blij mee. Aan de hand van deze informatie kan ik kijken welke transformatie het beste past bij 
alles. Wat ik van jou en jullie wil vragen is, houdt de verbinding met mij open zodat er een 
wisselwerking plaatsvindt. Ik stroom graag door jullie heen om te verschonen, vernieuwen, oude 
stukken komen weer naar mij. Zeker in levende vorm/ lijve kan ik daar wat mee, dan is het meer in het 
nu. Dan kan ik daar vervolgens weer direct actie op ondernemen, zegt aarde moeder. 
Lieve aarde moeder, ik wil u ontzettend danken voor deze uitleg, u mag altijd door mij stromen en ik 
zal er alles aan doen om oude stukken met de stroom mee te laten vloeien. U heeft mijn volledige 
vertrouwen, ik ben blij dat ik dat weer terug heb en daarom een 100% optimale verbinding en stroming 
is ontstaan. Dat voelt weer als één met elkaar. Ik ben er ontroerd van, vele malen dank, het is niet te 



beschrijven zo mooi. 
Graag gedaan lieverd, hoe meer mensen dit gaan ervaren, hoe mooier jullie wereld wordt - het gaat 
zich dan versnellen, het hele proces. 
Dank u nogmaals, ik zal het verhaal delen. 
Ja, dat is goed, doe maar. Vraagt wel moed hé? 
Ik knuffel aarde moeder nog eens zoals ik al eerder heb gedaan. 
En zij gaat weer even op mijn schoot zitten. 
Dag lieve Carla, dag lieve aarde. 
Dag hoeven we eigenlijk niet te zeggen want we zijn één. 

Terug naar de Inhoudsopgave 
  



 
 
 

4. Baukje Mulder-Postma                                                                                    
  
  
                                                                    
 
 
 
Afstemming op Moeder Aarde, Gaia.  
 
Wat ik voel is warmte, licht, kracht en liefde.  
Wat een liefde stroomt er binnen.  
Zo veel, zo groot, zo mooi.  
Pure, heldere liefde en het blijft maar stromen, steeds maar door.  
Het mag ons allemaal, mens, dier, plant, al het leven in en op de planeet raken. 
Voel maar de liefde van Gaia, want door deze liefde is leven in en op deze prachtige planeet 
mogelijk.  
Voel de trilling, de liefde, de klanken die zo ver reiken en het diepste in ons raken.  
Prachtig, machtig en heel erg krachtig.  
Wat een liefde en vertrouwen is er in Moeder Aarde aanwezig om de zorg over te kunnen 
dragen aan de mens.  
Gaia, ze is het voorbeeld van liefde geven en vertrouwen hebben in het ontvangen van 
liefde, dwars door alles heen.  
Liefde die alles overwint. 
 
Welke boodschap gehoord en verteld mag worden naast de boodschap van liefde?  
Het draait alleen maar om liefde, meer hoeft er niet verteld te worden.  
Liefde heelt.  
Liefde brengt balans.  
Liefde zorgt.  
Liefde geeft overvloed, is overvloed en is er overvloedig.  
Liefde is oneindig, krachtig, moedig, gevend en ontvangend. 
Dat is de boodschap die de mensheid mag ontvangen en tot zich mag nemen, in het hart 
mag sluiten, bewaren en vervolgens verspreiden. 
Alles draait om liefde, het kan niet vaak genoeg gezegd worden.  
 
De mind van de mens is vervuild - vervuild van alles wat tegenover liefde staat. Angst is de 
grootste boosdoener. Het leven is als het ware besmet met angst. Nu is het tijd om ons als 
het ware te besmetten met liefde. Daarom is het nooit te veel om liefde steeds maar weer te 
benoemen. Liefde uitstrooien over de mensheid, over al het leven, over de aarde. Elke 
liefdevolle gedachte aan de aarde is helend. Als de aarde geheeld wordt, wordt het leven op 
de aarde geheeld. De aarde is als een magneet; de liefde die zij aantrekt slaat zij op om zo 
ook weer weg te kunnen geven aan het leven in en om de aarde. Liefde is de genezer van 
alles en iedereen. Ook van Gaia, Moeder Aarde. 



 
Elke dag één keer in liefde aan Moeder Aarde denken, liefde geven door dankbaar te zijn 
voor de draagkracht, voor het leven, voor het water, de voeding, voor de 
aantrekkingskracht, de schoonheid en noem het allemaal maar op. Dankbaar zijn is liefde 
geven.  
Als deze boodschap over komt en wordt uitgedragen door de mensheid, dan raakt de aarde 
weer in haar balans. Moeder Aarde is de basis. Is zij in balans en ervaart zij meer liefde, dan 
is de mens in balans en ervaart de mens meer liefde. Een spel van geven en ontvangen, 
oneindig.  
 
De mens heeft vanaf het allereerste begin keuzemogelijkheden gekregen. De aarde is 
immers een planeet van tegenstellingen. Het is er warm, koud, droog, nat enz. Al deze 
tegenstellingen zijn ook in de mens aanwezig en mogen ervaren worden om te leren. 
Ervaren is leren, is ontwikkelen. De ziel kiest bewust voor deze ervaringen om zich op deze 
manier te ontwikkelen. Om te kunnen weten wat licht is, is de ervaring van donker nodig. 
Om te kunnen weten wat liefde is, is de ervaring van angst nodig. De mens denkt dat het 
moeilijk is om de juiste keuzes te maken. In wezen is het niet moeilijk, want in ieders hart is 
bekend dat liefde overwint. Vertrouwen, het tegenovergestelde van angst, is nodig om de 
juiste keuzes te maken. De mensheid heeft genoeg donker ervaren en is er aan toe om het 
licht te ervaren. Alles wat dit tegenwerkt, kan worden ontkracht door de liefde te 
verspreiden, uit te strooien over de planeet, over de mensheid. Daar is het nu de hoogste 
tijd voor. Liefde overwint het negatieve. Jij kunt bewust kiezen voor de liefde. Dat mag 
iedereen weten. 
 
Met liefde verdwijnt de nacht en volgt de dag.  
Daarmee kunnen we de hemel op aarde ervaren. 
Het enige wat nodig is, is liefde.  
Onvoorwaardelijke liefde.  
Onbaatzuchtige liefde.  
Geven en ontvangen in dankbaarheid. 
 
In Moeder Aarde klopt het moederhart.  
Het hart van overvloed, liefde en warmte.  
Het hart dat openstaat voor iedereen, voor alles, voor troost, beminnen, groei en bloei, 
evenwicht en balans.  
Het moederhart is heel, is veilig, is liefdevol, genezend, helend, prachtig.  
Het kloppend hart zorgt ervoor dat de aarde blijft bestaan. 
Vanuit het hart is leven in vertrouwen, in liefde en overvloed mogelijk.  
Zo binnen zo buiten.  
Het hart van Moeder Aarde klopt.  
Alles is er kloppend. 
Ze straalt het uit en omarmt de liefde die ze ontvangt en opslaat in haar warme hart. 
Zo is het ook in het hart van de mens.  
Het klopt er allemaal, het is er warm, licht en liefdevol.  
 
Alles is opgeslagen in het hart van de aarde, zoals in het hart van de mens.  
Het hart van de aarde blijft liefde en leven geven aan het leven op de aarde.  
Het hart van de mens blijft liefde en leven geven aan het leven van de mens.  



Het hart, gevuld met liefde is de bron die leven geeft.  
Zoals je liefde kunt geven aan de aarde, kunt sturen naar het hart van de aarde,  
zo kun je liefde geven aan jezelf, naar je eigen hart.  
Luister naar het hart van Moeder Aarde en geef het de aandacht die ze verdient, omdat ze 
het leven geeft. 
Luister naar je eigen hart en geef het de aandacht die het verdient, omdat het je leven geeft. 
Geef en ontvang. 
Liefdevol. 
 

Gaia 
Moeder Aarde 
Het liefdevolle hart  
voor alles wat leeft 
Moederliefde 
 

 
 

 
 
Terug naar de Inhoudsopgave 
  










































































































































































































































































